








Tekst: Astrid Dekkers | Foto’s: Haags Gemeentearchief

Tijdens de Buurtdag leidde historica en kunstdocent 
Astrid Dekkers belangstellenden langs plekken met 
verhalen over de vroegere Joodse bewoners van 
de buurt. Jaarlijks organiseert zij samen met een 
groep vrijwilligers het herdenkingsprogramma Open 
Joodse Huizen/Huizen van Verzet.

Hoge Zand: struikelstenen
Op het Hoge Zand 19A herinneren twee struikelstenen 
of ‘Stolpersteine’ aan het lot van de vroegere Joodse 
bewoners die verraden werden en vermoord in 
Sobibor. De Duitse kunstenaar Günther Demnig 
initieerde zo’n 25 jaar geleden dit project waarbij 
slachtoffers van de nazi’s herdacht worden bij hun 
woonadres. Op het Hoge Zand woonden Jacob 
Lobe en zijn vrouw Jetje Rachel Bekker-Lobe. Jacob 
handelde in manufacturen, bij Jetje staat er dat zij 
‘winkeljuffrouw’ is (www.joodsmonument.nl). Beiden 
werden na verraden te zijn afgevoerd en vermoord 
in Sobibor. In Den Haag liggen er nu zo’n 620 
struikelstenen. Op de website van de Stichting Joods 
Erfgoed Den Haag is meer over de struikelstenen te 
vinden.  Rond 4 mei zijn er vrijwilligers in de buurt die 
de steentjes een poetsbeurt geven.

Paviljoensgracht: Joods Tehuis
Op de Paviljoensgracht herinnert slechts nog een 
steen op een gevel aan het Joods Tehuis dat er destijds 
zat. Het pand werd in de jaren 80 gesloopt. Tijdens 
de oorlog fungeerde dit pand als verzamelpunt van 
waaruit de Joodse Hagenaars werden weggevoerd. 
Tijdgetuige Wim Egger kan het zich nog goed 
herinneren. Hij werd als kind samen met zijn moeder 
en zusje door Nederlandse politie bruut uit zijn huis 

gehaald en naar de Paviljoensgracht afgevoerd. Daar 
zit hij met zijn moeder en zusje, tussen allemaal 
vrouwen en kinderen, op lage bankjes. Er hing een 
geur van angst. Deze aangrijpende herinneringen zijn 
te lezen in het boek ‘Surinaamse Rug. Joodse Buik’ 
waarin Egger zijn memoires heeft opgetekend.

Wagenstraat: synagoge en Manuskowski
In de Wagenstraat bevond zich de synagoge (nu 
moskee) met ernaast de markante postzegelhandel 
van de Joodse eigenaar Ab Manuskowski, die hier in 
1925 een postzegelhandel begon. Momenteel zijn er 
plannen om een klein buurtmuseum te ontwikkelen 
in dit pand. Hiervoor is een crowdfunding opgezet: 
https://www.joodserfgoeddenhaag.nl/joods-erfgoed-
behoud-winkel-manuskowski/

Nieuwe Molstraat: verdwenen synagoge
In de jaren twintig werd er om de hoek in de Nieuwe 
Molstraat een tweede synagoge gebouwd, een fraai 
ontwerp van de Amsterdamse architect Harry Elte. 
Helaas is dit pand in 1981 gesloopt.
Ook wandelen?

Een buurtwandeling door de vroegere Joodse buurt is 
ook te vinden op de website www.joodserfgoeddenhaag.
nl Wilt u een wandeling maken met uw eigen 
groep neem dan contact op met Astrid Dekkers 
(astriddekkers@hotmail.com).

Buurtwandeling 
Joodse Geschiedenis

8) Organisatie Fietspret voor twee hebben hun 
duofietsen deze dag gratis ter beschikking 
gesteld voor bewoners die slecht ter been 
zijn. Stadsdeeldirecteur Hassan werd door 
initiatiefneemster Sacha voor een ritje uitgenodigd. 

Schaakclub het Schaakhuis is ook van de partij. Buren 
schuiven aan voor een spel en leren elkaar en passant 
beter kennen. 

Ouderenconsulent Iris Zwart is ook aanwezig op de 
buurtdag. Senioren kunnen bij haar terecht met al hun 
vragen over mantelzorg en zelfredzaamheid. Zo geeft 
ze bijvoorbeeld tips voor eenvoudige aanpassingen in 
huis.

9) Danseres Maya, in de buurt onder meer bekend van 
de zumbalessen die ze tweemaal per week verzorgt, 
heeft eerst samen met haar dochter een dansoptreden 
in de Helena gegeven. Niet veel later staat ze buiten op 
het podium en kunnen we allemaal meedoen met de 
zumbaclinic die ze samen met haar leerlingen geeft. 
Dat is nog best een uitdaging - het tempo liegt er niet 
om! 

10) Patricia en haar man Willem zorgen de hele 
middag voor heerlijke hapjes. Haar kipkerrie met 
zure uitjes, evenals de kippensoep van haar moeder, 
vonden grif aftrek. Zoals het een echte kok betaamt, 
geeft Patricia haar recepten helaas niet aan ons prijs. 

11) Iris Schutte geeft een rondleiding door de 
Energiekas, die op het dak van De Helena staat. Een 
bijzondere plek: midden in de stad, hoog boven de 
daken, wordt geëxperimenteerd met duurzame 
energie en tuinbouw. 

Een groot aantal ondernemers uit de buurt heeft, 
zowel in natura als met geld, bijgedragen aan 
de buurtdag. Bedankt voor jullie steun! Ook alle 
vrijwilligers die zich voor, tijdens en na de dag hebben 
ingezet: heel erg bedankt. Zonder jullie had de 
buurtdag niet kunnen plaatsvinden. 

Achter de schermen is ontzettend hard gewerkt aan 
het verwerkelijken van de buurtdag. Zo is vrijdag al 
begonnen met het ophangen van de inzendingen 
voor de ontwerpwedstrijd en werden er tafels en 
stoelen klaargezet. Zaterdagochtend werd het 
werk voortgezet: het plantsoen werd ingericht voor 
activiteiten en vrijwilligers gingen op pad om al het 
geschonken lekkers naar de Helena te brengen. 
Eén gerecht werd pas tegen het einde van de dag 
gebracht: de ijsmacarons van Maarten en zijn dochters 
waren een smakelijke afsluiting van een fijne dag. 
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“Wat een verrassende werelden achter die gevels!” 
zei de vrijwilliger die als gids optrad bij terugkomst 
glunderend. Ook de deelnemers stonden nog in 
groepjes na te praten over de 'straatpraat', met 
twinkelingen in hun ogen. Dit was precies de opzet 
van dit nieuwe initiatief: een wandeltocht langs 
twee straten van Het Oude Centrum, om via de 
verhalen van buurtgenoten en bedrijven erachter te 
komen wie en wat er leeft, en geleefd heeft, in deze 
straten van onze buurt.

Groepjes van zo’n twaalf deelnemers trokken dit 
jaar langs adressen aan de Dunne Bierkade en de 
Wagenstraat om allerlei verhalen te beluisteren: over 
de moestuin van restaurant Ethica, het ‘Wagenparkje’ 
met de cavia’s, de dagopvanglocatie van het Leger 
des Heils, het familiebedrijf van Afro-Indian Market, en 
de belevenissen uit de jaren '30 tot en met de jaren 
'80 van de 20e eeuw, door bewoners verteld. Ook 
twee historische figuren uit onze buurt, te weten de 

Tekst: redactie | Foto's: Kees Oosterholt en Sjoerd van der Hucht

schilders Van Gogh en Van Goyen, werden uitgebeeld 
in Het Buitenmuseum aan de Dunne Bierkade, en 
kwamen zo aan het woord. 

Straatpraat
“Inspiratiebron voor de Straatpraat is het 
boek ‘Stemmen van Den Haag’ uit 2013,” aldus 
de organisator van dit nieuwe onderdeel van De 
Buurtdag, Esther van Bijsterveld. “In het boek staan 
150 uit het Latijn vertaalde gedichtjes van Constantijn 
Huygens, waarin Huygens, trots op zijn stad, Haagse 
straten laat praten. De vertalers, de schrijver Ilja 
Leonard Pfeijffer en neerlandicus en classicus Frans 
Blom, gaven hier en daar een stevige knipoog naar het 
heden, wat de gedichten zeer amusant maakt.”  Om 
een indruk te geven, het gedicht ‘Wagenstraat’ in de 
vertaling:   
‘Mijn triomfante straat heet welkom thuis Oranje 
Met aan zijn zegewagen vastgeketend Spanje, 
Saluut ter wereld in geeft aan de Prins mijn brug 

En hij voert glorieus de wereld bij mij terug. 
Zijn wagen kent geen grens. Dus zal het wonder wezen 
Als straks mijn drukke straat nog zwart ziet van 
Chinezen?’ 
 
Borstbeeld van Huygens
“Huygens deed overigens meer dan dichten over 
de stad en haar bewoners,” gaat Esther verder. “Zo 
ontwierp hij de Scheveningseweg en het Plein. Een 
borstbeeld van Huygens, verscholen tussen de bomen 
van de Scheveningse bosjes, aan de Scheveningseweg, 
is het enige gedenkmonument voor Huygens in onze 
stad, naast een zeer sobere plaquette in de Grote Kerk, 
waar hij begraven is.” Dat vindt Esther wat mager. Wat 
haar betreft zou het borstbeeld op een prominente 
plek in het Huygenspark geplaatst mogen worden, 
goed zichtbaar voor de mensen die van station 
Hollands Spoor onze stad in komen.

Nieuwe stemmen
Tevens hoopt Esther met straatpraat veel nieuwe 
'stemmen van Den Haag' te kunnen beluisteren: 
“Elk jaar op De Buurtdag willen we twee á drie 
straten aan het woord laten. Zeer dankbaar ben 
ik de verhalenvertellers van deze editie! Je verhaal 
vertellen, in zo'n 10 minuten, gaat niet vanzelf. Er is 
goed nagedacht over de inhoud. Ook hebben de 
verhalenvertellers elkaars verhalen beluisterd, om te 
oefenen. Dat waren gezellige bijeenkomsten. Volgend 
jaar weer nieuwe straten, nieuwe stemmen. Ik kijk 
ernaar uit!” 

Wandeltocht 
met straatpraat



Gedichten verbinden buren 

Tekst: Eelco van der Waals | Foto’s: Kees Oosterholt

Een van de hoogtepunten op de Buurtdag van 27 
september jl. was voor mij de kleine Chala Hiatlih, die 
naar voren stapte in de grote ontmoetingsruimte in 
de Helena en uit haar hoofd het gedicht hieronder in 
kleurrijk Arabisch voordroeg.

Dit gedicht is geschreven door 
haar vader Khaled als onderdeel 
van het project Gedichten 
verbinden buren. Het staat, in het 
Arabisch en met vertalingen in het 
Nederlands, Engels en Bulgaars, in 
het gelijknamige boekje, dat die 
middag werd rondgedeeld aan de 
toehoorders en dat verkrijgbaar 
is bij de wijkorganisatie Oude 
Centrum.

Deze (en andere) talen worden gesproken door 
omwonenden van de Helena. In alle talen worden 
gedichten geschreven. Door die voor te lezen met 
vertalingen erbij ontstaat er ontmoeting en contact. 
Dat is heel goed gelukt op deze Buurtdag.

Op 27 september lazen de volgende buren een 
gedicht voor in hun moedertaal, met grote dank aan 
Patricia Postema die hen hiervoor had gevraagd:
• John (en Ahlaam) Ramdhani, met het gedicht Faya 

lobi in het Surinaams/Sranantongo
• Chala (en Khaled) Hiatlih, met het gedicht Ik ben 

een Palestijns kind in het Arabisch
• Yuliya Kyurkchieva (en Denis Öner) met het 

gedicht Hadji Dimitar in het Bulgaars
• en ondergetekende, met zijn gedicht in het 

Nederlands over Helena van Doeveren. 

De bedoeling is om van deze uitwisseling van 
gedichten in verschillende talen een traditie te maken 
en Gedichten verbinden buren de komende jaren uit 
te bouwen tot een uitwisseling over taalgrenzen in 
onze wijk heen. De Zuidwalschool, waar veel kinderen 
thuis andere talen spreken dan alleen Nederlands, is 
uitgenodigd om hieraan mee te werken, en er zijn ook 
contacten gelegd met de Prinsehaghe School aan de 
Prinsegracht.

Laat alle talen en culturen in het oude centrum elkaar 
leren kennen en waarderen. De inwoners van onze 
stad zijn voor ruim de helft anderstalig, Den Haag is 
een meertalige gemeenschap. Je moedertaal ligt het 
dichtst bij je gevoel.

Veel zeggen met weinig woorden is de kracht 
van poëzie, die in verschillende talen een brug 
kan slaan en buren met elkaar kan verbinden. Op 
naar de volgende Buurtdag in 2026 met nieuwe 
ontmoetingen!

Elsemoerstraat, gezien naar het Spui, 1907.

Je moedertaal ligt het dichtst bij je gevoel

Ik ben een Palestijns kind

Ik ben een Palestijns kind
Iedereen op aarde kent mij.
Ze weten wie ik ben.

Mijn huis is
bij de zee van Gaza,
bij het strand van Jaff a,
bij Haifa en Akka,
en in mijn land Bisan.

Over de auteur
Eelco van der Waals is initiatiefnemer van Gedichten 
verbinden buren. Wil je met hem in contact komen? 
Mail dan naar eelcovanderwaals@gmail.com
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Op zoek naar Helena

In het vorige buurtmagazine werd de vraag 
gesteld: wie was Helena van Doeveren? En omdat 
er geen portret van haar bewaard is gebleven, 
werd ook meteen opgeroepen om Helena een 
gezicht te geven. Veel buurtbewoners waren erdoor 
geïnspireerd geraakt en hebben hun versie van een 
portret van Helena ingestuurd. Op het buurtfeest 
27 september in de Helena waren alle inzendingen 
opgehangen zodat iedereen ze kon bekijken en er 
was een jury samengesteld om de mooiste uit te 
kiezen. De jury had het er niet makkelijk mee. Hoe 
moet je die inzendingen met elkaar vergelijken?

Er waren inzendingen op papier, op karton, op textiel, 
er zat zelfs een gedicht bij. Er hadden creatieve 
bewoners meegedaan maar ook gerenommeerde 
kunstenaars. Er waren hele leuke tekeningen door 
kinderen gemaakt maar ook een kunstenaar die een 
kindertekening had gemaakt. Ga er maar aanstaan.
Uiteindelijk is de jury heel dicht bij de bedoeling van 
de opdracht gebleven. Wie maakt een portret van 

Tekst en foto’s: Harry Berg

Helena dat ook het dichtst in de buurt komt bij hoe ze 
er echt uit zou kunnen hebben gezien?

En in letterlijke zin kwam Hester Keijser daar het 
dichtst bij. Haar inzending was een uitgebreid 
onderzoek inclusief een stamboom, Een onderdeel 
van haar inzending was een afbeelding. Voor een 
achtergrond van een echte oude foto van het gebouw 
van de van Doeverenstichting een wat oudere vrouw 
neergezet die daar ook echt passte. Deze Helena had 
ze samengesteld met AI en gebruikt gemaakt van een 
tekening van een voorouder van Helena (die bestaat 
wel). Ook had ze de kleding uit die tijd gevonden 
en gebruikt, inclusief het kapje. Deze Helena staat 
in beeld alsof het de werkelijkheid is. Haar houding 
rustig, zelfbewust en toch bescheiden.

En heeft deze inzending dan gewonnen?
Nee. Want er was nog een andere inzending die 
dicht bij de opdracht bleef. Die van Jacob Troost. 
Hij verbeeldde Helena aan een tafel met de bijbel 

voor zich. Ze staart voor zich uit alsof ze een passage 
uit die bijbel overdenkt. Op de achtergrond door 
het raam zien we twee oude mensen die met elkaar 
in gesprek zijn. De bewoners van het tehuis dat ze 
heeft opgericht. Naast het portret staan teksten die 
verwijzen naar de bijbel. Jacob geeft hiermee een 
duidelijke verwijzing naar het karakter van Helena, die 
streng gelovig was en erg betrokken bij de armenzorg 
van de Hervormde Kerk.

Jacob heeft een mooie tekening gemaakt met zwart 
krijt op een velletje papier uit een schetsboek. Dat 
is geen toeval. Het verwijst naar de schetsboek 
tekeningen die in de 19de eeuw veel werden gemaakt 
door de kunstenaars van die tijd. Die teksten ernaast 
doen denken aan de brieven die Vincent van Gogh 
schreef aan zijn broer Theo. In die zin heeft Jacob niet 
alleen een geloofwaardig intiem portret van Helena 
van Doeveren gemaakt, maar ook een kunstwerk dat 
in haar tijd getekend zou kunnen zijn.

Jacob Troost heeft dus de prijs van de vakjury 
gekregen. Maar je kunt zelf ook je keuze maken. 
Alle inzendingen zijn nog een tijdje te bekijken in de 
Helena.

De portretwedstrijd

De winnaar van de wedstrijd: de Helena van Jacob Troost.

De Helena van Hester Keijser. 

1 Johannes 3 vers 17

Collage van allerlei inzendingen. 

”Zo wie nu het goed der 
wereld heeft, en ziet zijn 
broeder gebrek hebben,
en sluit zijn hart toe 
voor hem, hoe blijft de 
liefde Gods in hem?”




